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Hội Rissho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa tam 
bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai tổ Nikkyo 
Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp những người có 
nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích Tôn tại gia đình, nơi làm 
việc, xã hội địa phương và muốn xây dựng một thế giới hòa bình. 
Hiện tại thì cùng với chủ tịch Nichiko Niwano, những người hội viên 
chúng ta đang phấn khởi nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền 
đạo đồng thời bắt tay hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà 
trước hết là lĩnh vực tôn giáo, tích cực tham gia nhiều hoạt động hòa 
bình khác nhau trong nước và nước ngoài.

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh 
pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, chúng 
ta truyền đi lời dạy của Phật giáo có thể phát huy được trong cuộc sống hàng ngày tới mọi người trên khắp thế giới bằng Internet.
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Overseas Members Cheerfully Participate 
in the 2025 Oeshiki-Ichijo Festival in Tokyo



Đức Khai Tổ, người sẽ chào đón sinh nhật vào tháng này, luôn một lòng mong ước sự hòa 
hợp của nhân loại và nền hòa bình thế giới kể từ khi sáng lập hội chúng ta, và Người cũng có 
nói ra niềm khao khát đó với câu nói “Tôi muốn sống một cuộc đời để việc bản thân đang sống 
đời tự nhiên cứ thế mà trở thành sự bố thí cho người khác” vào năm mễ thọ (sinh nhật tuổi 88) 
giống như tôi bâygiờ.

Tuy nhiên, dù ở thời đại nào cũng có sẽ những người nổi lòng bất mãn vì mọi việc không diễn 
ra theo ý mình, căm ghét người đối đầu với mình, nếu là vì cái lợi của bản thân thì phớt lờ cả 
những thứ như sự hòa hợp mà đánh đối thủ, thậm chí không ngại chia rẽ xã hội hay quốc gia. 
Đặc biệt là bây giờ, khi nhìn vào hiện thực đang diễn ra ở chỗ này chỗ kia trên thế giới thì tôi 
không thể không cảm thấy rằng những điều quan trọng với tư cách là con người đang bị lãng 
quên.

Điều đầu tiên trong số những điều quan trọng đó là đạo lý gọi là chúng ta tất cả đều đang sống 
đời và được cho sống đời với nhau trong tất thảy mọi mối nhân duyên.

“Con người khi đã biết đến vũ trụ thì không bao giờ còn là con người như trước đây nữa”, 
người nói câu này là một cựu phi hành gia vũ trụ người Mỹ tên là Schweikart, người mà tôi 
cũng từng tham dự bài thuyết giảng trước đây, và phi hành gia vũ trụ người Nhật Naoko 
Yamazaki dường như củng cố câu nói này bằng cách nói về vẻ đẹp của Trái Đất khi nhìn từ vũ 
trụ và sự mến yêu của Trái Đất mà bà cảm thấy khi trở về, cũng như trải nghiệm mà bà nhận ra 
rằng “Tất cả mọi thứ đang được cho sống đời nhờ nhiều yếu tố cân bằng khác nhau trên Trái 
Đất này”, và bà cho biết “Vì thế việc con người tranh giành với nhau là điều cực kỳ đau buồn 
và nếu nhìn từ vũ trụ thì Trái Đất cũng thực sự chỉ là một con tàu vũ trụ” (nhật báo “Chugai 
Nippo”, ngày 27 tháng 1 năm 2016).

Schirra, phi hành gia vũ trụ đầu tiên của Hoa Kỳ, đã chỉ ra một điều quan trọng mà chúng ta 
nên tự nhận thức vào lúc này rằng “Tôi đã rời khỏi Trái Đất ba lần và không còn nơi nào để đi 
nữa. Tôi muốn các bạn hãy làm thế nào đó để yêu thương con tàu vũ trụ mang số hiệu Trái Đất”. 
Việc chúng ta làm tổn thương lẫn nhau và phá vỡ sự hòa hợp sẽ chỉ đẩy nhanh sự phá hoại trật 
tự và môi trường Trái Đất, và tự chuốc lấy sự tự diệt vong của nhân loại.
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Bài thuyết giảng của chủ tịch

Chúng ta, những người không còn nơi nào để đi 

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai

Sự hòa hợp 
mà tất cả mọi người cùng xướng lên (1)

Chia rẽ và hòa hợp
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Liệu có hơi quá lạc quan khi nghĩ rằng nếu gửi những tấm ảnh của Trái Đất khi nhìn từ vũ 
trụ tới các nhà cầm quyền trên khắp thế giới và thúc giục họ tự nhận thức xem sự sống của 
chúng ta đến từ đâu, chúng ta đang sống đời dựa trên đạo lý của tự nhiên như thế nào thì 
cũng sẽ có người suy nghĩ rằng “Đây đâu phải là trường hợp tiến hành những thứ như chiến 
tranh đâu” không ạ? Chỉ có điều, ít nhất là chúng ta, những người học tập những lời dạy của 
phật, hiện đã học tập trước tiên về tầm quan trọng của Trái Đất, bên cạnh đó là những lời dạy 
giúp tránh xa tranh chấp hay chia rẽ và mang lại sự hòa hợp.

Hiện tượng đủ loại đủ kiểu biến đổi không ngừng (vô thường), tất thảy mọi sự vật sự việc 
đều khởi phát do duyên và tồn tại được nhờ các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (vô ngã, 
không) –––– nếu biết được chân lý như thế này và thức tỉnh trước kỳ tích và sự đáng biết ơn 
vì lúc này đang có sự sống của bản thân thì ngọn lửa giận dữ hay lòng tham sẽ không bao 
giờ bùng cháy lên (niết bàn tịch tĩnh), chúng ta hiện đã được chỉ dạy như thế. Đức Khai Tổ 
đã viết bằng lối diễn đạt mang tính cụ thể về cõi niết bàn tịch tĩnh này rằng “Yêu thương lẫn 
nhau, đồng cảm với nhau, với người chậm thì cầm tay kéo đi, với người yếu đuối thì giúp 
sức cho họ, vừa giữ cân bằng vừa cùng nhau bước đi. Nếu toàn thể nhân loại có thể thực hiện 
được lối sống như thế này thì chúng ta sẽ có thể sống trong đời sống của sự tiến bộ và sự 
sáng tạo tràn trề nhựa sống, đã thế còn có thể tận hưởng sự thanh thản lớn lao”. Lấy tâm hồn 
tự mình mong muốn được như vậy làm chỗ dựa tinh thần (tự đăng minh), lấy đạo lý trong 
cuộc đời này làm chỗ dựa tinh thần (pháp đăng minh) để giúp đỡ hay bắt chuyện với những 
người đang gặp khó khăn ở ngay bên cạnh chúng ta, mở lòng ra với cả những hoàn cảnh 
khốn cùng của những người không có nhân duyên đặc biệt gì và thực hành những điều mà 
bản thân làm được. Có thể nói đó là “hạnh hòa bình” của mỗi cá nhân đang phấn đấu vì một 
thế giới tịch tĩnh.

Thêm vào đó, Đức Khai Tổ cũng kêu gọi “Trước khi nói lời bất mãn về bóng tối trong căn 
phòng chẳng phải là nên tự mình sẵn sàng mở cửa sổ ra hay sao ạ?”. “Được nghe những lời 
dạy của Đức Thích Ca, chẳng phải là chúng ta nên tự mình sẵn sàng mở cánh cửa tâm hồn 
của mọi người ra hay sao ạ? Chúng ta hãy giơ cao ngọn đèn gọi là những lời dạy của phật 
trong bóng tối của sự vô minh” –––– không phải là ngay chính lúc này, những lời này đang 
vang vọng một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết hay sao ạ?

 
(Kosei - số tháng 11 năm 2025) 

Bài thuyết giảng của chủ tịch

Với câu nói Tự đăng minh, Pháp đăng minh trong lòng



Information about 
local Dharma centers

Chúng tôi hoan nghênh những bình luận về bản tin Living the Lotus của chúng tôi
E : living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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